
 
 

Joop de Hondt 
Geboren in Vlissingen in 1958, groeide op met abstract expressionisme en was al op 
jonge leeftijd gefascineerd door kunst. Zijn liefde voor kunst is door de jaren heen 
alleen maar gegroeid en heeft geleid tot de prachtige tentoonstelling die nu in Galerie 
De Sterre te bewonderen is. 
Joop heeft een eigen, unieke stijl ontwikkeld die minimalistisch, grafisch en 
herkenbaar is. Zijn kunstwerken zijn als authentieke snapshots van het leven, elk 
werk ontstaat uit iets wat hij ziet en vastlegt. Er zit altijd een verhaal achter, waardoor 
zijn kunst niet alleen mooi is om naar te kijken, maar ook aanzet tot nadenken. 
Tijdens zijn artistieke ontdekkingsreis ontdekte Joop de Belgische schilder Hans 
Laagland, die zijn werk verder heeft geïnspireerd. Laagland schildert portretten en 
stillevens en was gefascineerd door Rubens' techniek. Joop bezocht hem in zijn 
atelier en leerde van hem dat het beeld zichzelf bepaalt en dat je als maker dat niet 
in de weg moet zitten. 
Joop exposeert onder andere een serie waarbij de foto's werden gemaakt op het 
strand. Het zijn lopers die het zonlicht tegemoet rennen. 
“De fotografie kan iets wat de schilderkunst niet kan: het moment pakken. 
Dat moment komt nooit meer terug. Dat heeft iets magisch. De schilder daarentegen 
werkt vanuit zijn geheugen.” 



 
Wilma van der Lee 
Wilma is een veelzijdige kunstenares die een indrukwekkende carrière heeft 
opgebouwd als schilder, beeldhouwer en sieradenontwerper. 
 
Haar werk is voornamelijk geïnspireerd door de natuur. Haar acrylschilderijen zijn 
opmerkelijk alsook haar vermogen om portretten vast te leggen. Maar dat is niet alles 
- Wilma van der Lee is ook een meester in het creëren van bronzen beelden en 
sieraden. 
 
Haar werk is een perfecte combinatie van vrij werk en opdrachtwerk. 
 
Ze is altijd in staat om de persoonlijkheid van haar onderwerp vast te leggen, of het 
nu gaat om een schilderij, een bronzen beeld of een sieraad. Wilma van der Lee's 
creaties zijn een echte traktatie voor het oog.   

 


