
 
 

Dany Verbeke 
 
In zijn jeugd volgde hij gedurende naschoolse opleiding schilderkunst aan het SASK 
te Roeselare waarna hij nadien nog enkele jaren intensief verder ging met tekenen, 
schilderen en exposeren. 
Na een lange pauze hervatte hij de schilderkunst en bekwaamde hij zich in het 
schilderen met acryl. 
Hij ontwikkelde een herkenbare stijl: modern en figuratieve personages met een 
bepaalde expressie die een verhaal meedragen. 
Zijn personages (meestal vrouwen) zijn fantasierijk en de melancholische blikken 
vormen de rode draad doorheen zijn werken. 
 
  

 



 
Iris Van Keer 
 
"Al sinds mijn tienerjaren ben ik bezig met kunst, het brengt rust en harmonie in mijn 
leven. 
Na vele jaren tekenen ontdekte ik in 2009 de wondere wereld van keramiek. 
Deze kunstdiscipline werd mijn 2de leven waarbij porselein mijn metgezel zou 
worden en na wat zoeken en experimenteren had ik mijn eigen werkwijze gevonden: 
ik dompel brandbaar materiaal in gietporselein en bouw daarmee mijn sculpturen op.  
Mijn inspiratie vind ik in de natuur met name de zee en flora, ik probeer het subtiele 
van de natuur weer te geven in mijn werken. 
Ik tast de grens af van de breekbaarheid van porselein: hoever kan ik gaan  zodat 
mijn werk nog net heelhuids uit de oven komt. 
Werken met klei heeft voor mij een therapeutisch effect ik kan er mijn ziel en 
zaligheid in kwijt." 
 
Ze is ondertussen gespecialiseerd in schilderen op porselein en je kan bij haar 
terecht voor het volgen van workshops. 

 


