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Arlette Neirynck

Arlette Neirynck, geboren te Nazareth en wonende te Wetteren.

Van opleiding decor en binnenhuisinrichting.

Schilderijen in acryl en gemengde techniek.

Toen ik haar leerde kennen merkte ik meteen haar positieve ingesteldheid op, ze is
een vrijgevochten en ontzettend gepassioneerde vrouw met een fascinerende
levenservaring.

Ze omschrijft zichzelf en haar werken als volgt:

“ Alles wat ik ervaar in mijn “Zijn” staat in een doek te lezen ...”

“Vele jaren zijn voorbij gevlogen, niet wetende dat alles zo snel zou gaan.
Ondertussen zijn er meer dan 47 artistieke jaren voorbij gegaan.

Mijn muze, mijn passie, mijn “komaan doe het”, mijn leven.

Dit alles heeft mij altijd veel vreugde gegeven.

Met het universum als partner en inspiratiebron, creéer ik spontaan.

Een andere dimensie, dankbaar en voldaan”




Iris Van Keer

Iris Van Keer / Lovendegem

"Al sinds mijn tienerjaren ben ik bezig met kunst, het brengt rust en harmonie in mijn
leven.

Na vele jaren tekenen ontdekte ik in 2009 de wondere wereld van keramiek.

Deze kunstdiscipline werd mijn 2 de leven waarbij porselein mijn metgezel zou
worden en na wat zoeken en experimenteren had ik mijn eigen werkwijze gevonden:
ik dompel brandbaar materiaal in gietporselein en bouw daarmee mijn sculpturen op.
Mijn inspiratie vind ik in de natuur met name de zee en flora, ik probeer het subtiele
van de natuur weer te geven in mijn werken.

Ik tast de grens af van de breekbaarheid van porselein: hoever kan ik gaan zodat
mijn werk nog net heelhuids uit de oven komt.

Werken met klei heeft voor mij een therapeutisch effect ik kan er mijn ziel en
zaligheid in kwijt."

Tegenwoordig legt ze zich ook toe op het schilderen op porselein.







